
De eerste twee weken 

De laatste weken thuis gingen snel voorbij, nog even inpakken, vakantie met Nico en natuurlijk het 
afronden en overdragen van werk. Ook de twee weken hier op het schip (ja een schip, geen boot), 
zijn omgevlogen. Voor de komende weken is mijn thuis de GLM op Tenerife.  

Om alvast een vraag te beantwoorden die ik voor vertrek veel heb gekregen. Je gaat toch naar Sierra 
Leone. Het klopt dat de planning is om half augustus naar Sierra Leone te varen voor de ‘field Service’ 
voor een periode van 10 maanden (ik blijf niet deze gehele periode). Om hieraan te kunnen beginnen 
is veel werk te verzetten. Zo is veel crew nu met PTO (personal time off) en wordt het schip gereed 
gemaakt voor de vaart. Dit betekent veel onderhoud. Het is eenvoudiger om dit onderhoud in een 
Europese haven te doen, dan een Afrikaanse haven. Ook in deze periode van onderhoud zijn veel 
handen nodig, en is de Galley (keuken) in bedrijf.  

Het ‘ritme’ 

De eerste dagen bestonden uit het bijwonen van new crew oriëntatie, verdwalen     en veel nieuwe 
namen onthouden. Daarnaast begon ook de werkweek. Deze werkdagen bestonden veel uit 
eerste keren, veel nieuwe dingen leren. Ik heb het nog niet eerder gedaan, maar ik denk dat 
ik het wel kan. Mijn werkweek bestaat in de Galley uit 3 dagen van 8 tot 19 (met soms een 
vroege start om 6), met pauzes, daarna twee of drie dagen vrij. Op dit moment heeft de 
keuken een kleine bezetting, hierdoor worden alleen de koude gerechten voorbereid en 
komen de warme gerechten van buiten het schip. Dit betekent ook dat ik nog rustig kan 
wennen aan het werk, dat zal in Field Service veranderen. Maar ook nu is in de keuken 
genoeg te doen, zo zijn er al heeft wat kilo’s groenten door mijn handen gegaan en wordt de 
keuken grondig schoongemaakt.  

Nu de toch best wel vermoeiende eerste dagen erop zitten, begint ook de ruimte te komen 
om meer deel te nemen aan activiteiten of uitstapjes te plannen op vrije dagen. Zo was het 
eerste uitstapje de botanische tuin in Santa Cruz de Tenerife. Met het bussennetwerk zijn veel 
plaatsen goed te bereiken en is het leuk om wat van het eiland te kunnen zien en ervaren.  

Op zondag (als het niet een werkdag is in de galley), dan gaat er ook een shuttlebus naar de 
lokale kerk. Dus afgelopen zondag heb ik de Engelstalige dienst bijgewoond van de family 
Church hier op Tenerife. In het volgende blog zal ik meer schrijven over de community hier 
op de schip. Een paar foto’s: 

Groetjes vanuit Tenerife, Sabine 

De GLM in het (industriële haven) van Granadilla, Tenerife 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een bijzondere ontmoeting De saladebar gevuld houden (koude kant die we 
bereiden) 

 

 

Na hard werken, is het ook tijd  

voor wat relaxtime op een vrije dag.  Tenerife in de zomer, veel touristen en dorpsfeesten 

 

 

 

 

 


