BLOG 2 AANKOMST SIERRA LEONE

Een tweede update vanaf de Global Mercy.
Inmiddels zijn we gearriveerd in Sierra Leone. Na
een rustige en mooie sail van Tenerife naar Sierra
Leone. Hetidee was om een update te plaatsen
voor de sail. Maar wat 1 van de belangrijkste
dingen is hier is flexibel zijn. Zo gingen we eerder,
dan ik verwachte over op het (beperkte) satelliet
infernet. En duurde het even, voordat we een

goede internetverbinding hadden.

Een aantal dagen op de oceaan zin is best
rustgevend. De laatste dagen (of eigenlik weken)
op Tenerife had ik toch het gevoel van FOM (fear
of missing out). Er is veel te doen op het schip en
daarnaast waren er mogelikheden om op de niet
werkdagen het eiland Tenerife te verkennen.
Gelukkig kwam al snel de ‘rust’. Het is mooi en
goed om in het ritme op te gaan en te mogen
ervaren en beleven wat er in de tussentid
gebeurd. En wat is er mooier dan een openlucht
workship midden op de oceaan. De grootsheid
van Gods schepping ervaren.

Het leven in een community. Op het schip kom je
collega’s, vrienden en steeds nieuwe gezichten
tegen. Om echt alle namen te onthouden en
goed uit te spreken, dat vormt een behoorlijke
uitdaging ®&. Een paar keer per week zjn we
allen bij elkaar voor een overdenking, instructies
of bijv. informatie over het land waar we naartoe
gaan. Binnen de community worden er veel

MERCY SHIPS
WEETJE

Wist je dat de Global Mercy
onder de Maltese viag vaart, de
fiscalisten zullen weten dat Malta
bepaalde fiscale/maritieme
voordelen geeft. Maar wat de
Maltese vliag bijzonder maakt,
het toont het Maltese kruis. Dit
achtpuntige kruis is ontwikkeld
door de ridders van de Orde van
Sint Jan. Deze edelmannen
stonden ook wel bekend onder
de naam Hospitaalridders.
Tidens de Middeleeuwen
ontwikkelden ze in het hele
Midden-Oosten hospices. Een
hospice was een plek waar zij
vermoeide en zieke reizigers
verzorgden. Het leek de
perfecte viag voor het
allereerste vaartuig van Mercy
Ships en dus vaart de Global
Mercy ook onder deze viag.

Gebedspunten

Patiénten uit Sierra Leone die al
eerder zijn gescreend door de
day crew en verpleegkundigen,
worden nu door de artsen aan
boord gescreend ter
voorbereiding op het uitvoeren
van de operaties. Bidden jullie
mee voor alle patiénteng Voor
rust tijldens het wachten op de
screening en de operaties in de
komende 10 maanden. En dat
alle geplande operaties



dingen spontaan georganiseerd, bijbelstudies, doorgang mogen vinden. En —
vitstapjes, zingen, noem maar op. niet geheel onbelangrijk — voor

In Tenerife ontstond het idee | wijsheid voor de artsen en
om een Ukelele (kleine gitaar) verpleegkundigen.

cursus te starten. Ik ben daarom
met Fred naar een
muziekwinkel geweest en heb 6
Ukelele's gekocht. De Ukelele's
blijven op het schip en zorgen
nu al voor veel mMooic
momenten op het schip,
muziek werkt heel verbindend.

Wat gaat er de komende
weken gebeuren? Nog een
paar dagen en dan gaat het hospital open. 1 van
de eerste soort operaties die gepland zijn, mond-
, kaak- en aangezichtschirurgie of maxillofaciale
chirurgie uit. Alle patiénten zijn inmiddels
geselecteerd. Voor nu staan er 2.350 operaties
gepland voor de 10 maanden die het schip hier
ligt. Omdat het ziekenhuis bijna opengaat,
hebben we inmiddels extra handen erbij in de
keuken. De daycrew (mensen uit Sierra Leone)
komen elke dag werken in de keuken. Met elkaar
bereiden we inmiddels >500 maaltijiden per dag.
Over het ziekenhuis en de daycrew meer in het
volgende blog.

Nog een paar foto’s

De brug een perfecte plaats om walvissen te
spoftten.

Een eerste indruk van Freetown (zoek het schip)



Kerk in Freetown

De mooie zonsondergang (fijdens de sail enin
Freetown)




