BLOG 3 VERTREK

Een laatste update vanaf de Global Mercy.
Vandaag is mijn vertrekdag. Na 10 weken aan
boord is het tijd om naar huis te gaan. Dit voelt
vreemd, inmiddels is alles zo vertrouwd op het
schip en voelt het vreemd om deze mooie
community achter te laten. Maar voordat ik weer
naar Nederland ga, wil ik jullie nog meenemen in
de belevenissen van afgelopen weken.

Het geweldige Galley team

Het ziekenhuis

In september is het ziekenhuis opgestart en zijn de
eerste operaties uitgevoerd. De komende
maanden volgen er maar liefst 2.450 operaties.
De eerste patiént was Emmanuel (God met ons).

Hij liep als liep al jaren rond met een tumor in zijn
7R

Donaties.

Allereerst bedankt voor de
donaties die op mijn Mercy Ships
code zijn overgemaakt (deze
code wordt nu dichtgezet. Waar
heb ik de donaties aan besteed:

- Generieke Mercy Ships
operatie. Het schip kan
niet draaien zonder crew
en donaties.

- Helaas gebeuren er af en
foe onverwachte dingen
voor de crew. Helaas was

sociale uitsluiting, minder kans op een baan etc.
In 43 minuten werd zijn tumor verwijderd en kan
Emmanuel nu werken aan zijn herstel (het hele
verhaal van Emmanuel lees je hier).


https://www.mercyships.org/emmanuel/

Inmiddels heb ik ook een ochtendje
meegedraaid in het team dat het eten voor de
patiénten klaarmaakt (ik zit namelijk in het team
om eten voor de crew te bereiden).Het is zo mooi
om te zien dat het ziekenhuis inmiddels vol is met
patiénten, volwassenen en kinderen. Dokter
Parker gaf in een medische lezing voorbeelden
van de ogen van patiénten van voor en na een
operatie. Wat een verschil de blik en de ogen
zeggen zoveel. Het is mooi dat patiénten na een
geslaagde operatie, veelal stralend het schip
weer verlaten.

Op het schip worden patiénten 1 voor 1
geholpen. Als je in Freetown rond loopt merk je
dat de medische nood hoog is. Veelal wordt er
gevraagd of er nog een plek aan boord vrij is voor
een medische ingreep. Aangezien de screening
van patiénten is voltooid, is het antwoord dat ze
dan in het lokale ziekenhuis moeten zijn. Helaas
hoor ik van dichtbij (lokale daycrew) verhalen dat
de middelen in de lokale ziekenhuizen zeer
beperkt zijn. Zo kan er bijvoorbeeld geen zuurstof
beschikbaar zijn als dat nodig is. Maar het is ook
mooi om te zien dat er projecten zin om de
gezondheidszorg te ondersteunen. Zo was ik op
Tasso eiland (een eiland vilakbij Freetown). De
lokale bevolking leeft op het eiland van de
visvangst, maar dat is steeds minder vanwege de
overbevissing. Daarom is er een eco-lodge
project opgezet door een Engelsman. Dit eco-
project wordt nu gerund door de lokale
bevolking. Inmiddels zijn ze ook bezig met het
bouwen van een school en is er nu ook een
gezondheidskliniek met 1 verpleegkundige. Dit
betekent dat kinderen hun vaccinaties kunnen
krjgen, maar ook dat er gezondheidszorg is voor
bijv. de fropische ziekten, zoals malaria.

Er valt nog zoveel te vertellen over de afgelopen
weken, maar dat doe ik ook graag thuis. Bedankt
voor alle lieve berichten en support!

Als afsluiting de punten die ik meeneem in m'n
‘rugzak’.

- Armoede is overal en in allerlei contexten.
economisch, maatschappelik, sociaal en
politiek.  Economische  armoede s
zichtbaar hier in Freetown, maar ook thuis

er een noodsituatie voor 1
van de crewleden. Met
een donatie hoeft deze
persoon zich niet druk te
maken om de financiéle
gevolgen.

Voor de
gezondheidskliniek en het
bouwen voor de school
op Tasso eiland.

Op het schip is nu een
Ukelele class, met
Ukelele's die door de
crew gebruikt kunnen
worden, want muziek
werkt verbindend.
Support lokale kerken.



bij eenieder. Hulp kun je overal bieden. De
één wordt geroepen in zijn gezin, de ander
in Afrika of waar ook ter wereld.

- Warme en koude  culturen. Als
Nederlander ben ik vrij direct. Op een schip
werk je met veel verschillende culturen. Het
is zo mooi om te ervaren en te leren over
elkaars cultuur en de wijze van
communiceren.

Ik kwam met het doel dat ik mij geroepen voelde
om mezelf in te zetten voor Mercy Ships, maar het
heeft mij veranderd en naast dat Mercy Ships
genezing biedt aan patiénten, heeft het mij ook
‘genezing’ geboden in meerdere opzichten.

Wil je meer weten over Mercy Ships, heb je vragen
of denk je zelf na over een sollicitatie, je mag altijd
contact met mij opnemen.

Sierra Leone community
meeting

Het schip de Global
Mercy




Tasso en Bunce eiland. Tasso eiland
met het eco-resort en de
gezondheidskliniek. Bunce eiland
een indrukwekkend eiland met een
historie (voormalig slavernij
doorvoer plaats).







