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EERSTE NIEUWSBRIEF!

Hier is ie dan, de allereerste nieuwsbrief! Sommigen van jullie hebben even
moeten wachten en anderen worden direct na inschrijven op hun wenken
bediend. We hebben zoveel te delen dat we haast niet weten waar we
moeten beginnen. Toch willen we een aantal onderwerpen de revue laten
passeren.

Inhaalrace

Het overlijden van Carine haar vader heeft een behoorlijke impact op ons
als gezin. Allereerst emotioneel, want we ervaren nog steeds het gemis.
Maar ook in praktische zin. Vanaf het slechte nieuws in november 2023 tot
na zijn overlijden op 15 januari 2024 hebben we onze inspanningen voor
Mercy Ships op een laag pitje gezet. Dat maakte dat we een achterstand
hadden, die we inmiddels redelijk ingelopen hebben. We vinden het ook erg
fijn dat de steen voor op zijn graf nog geplaatst is voor ons vertrek.

Geen werk en opleidingen meer

Bas is per | juni gestopt met werken als crisismanager bij het Havenbedrijf
Rotterdam en ook Carine heeft haar laatste werkdag gehad als adviseur
capaciteitsmanagement bij de Politie Rotterdam. Praktisch gezien hoeven we
dus even niet te werken, tenminste.... er is nog genoeg te doen...

Bas heeft de eerste week van juni nog een Basic Safety Training in
Rotterdam gevolgd, een opleiding die alle zeevarenden moeten volgen en
deed dit samen met een mede Mercy Shipper uit de UK (hij gaat alleen naar
het andere schip in Madagaskar). We hebben van de gelegenheid gebruik
gemaakt hem uit te nodigen voor voor een maaltijd bij ons thuis en een
mooie wandeling door ons dorp. Dat was erg gezellig! Alle (online)
opleidingen zijn nu ook afgerond.

127

127 is het aantal inschrijvingen voor onze nieuwsbrief tot nu toe en er
komen elke week nog aanmeldingen bij. Wat mooi om te zien hoe mensen
geinteresseerd zijn in wat we daar gaan doen en meemaken.


https://www.mercyships.nl/bemanning/familie-van-dijk/
https://www.mercyships.nl/bemanning/familie-van-dijk/

Prachtige gesprekken

Doordat we op allerlei manieren aandacht vragen voor het werk van Mercy
Ships en mensen ook vragen om ons te ondersteunen hebben we gemerkt
dat er hele leuke gesprekken ontstaan. Bijvoorbeeld op de vrijmarkt van
afgelopen Koningsdag in Papendrecht (we hadden onze banner en folders
meegenomen en die trok voldoende aandacht). We zijn zelfs met onze
missie in een Youtube en Tiktok-filmpje terecht gekomen.
https://www.youtube.com/watch?v=X2iXrp8YEUE

Maar ook op de camping met onze familie in Zuid-Limburg tijdens
Hemelvaart. Ons oudste nichtje had een actie bedacht om armbandjes te
verkopen, waardoor bijna alle neefjes en nichtjes de camping over gegaan
zijn. Zo'n beetje de hele camping wist toen dat we met Mercy Ships
meegaan. En het leverde ook mooie gesprekken en donaties op!
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In welke tijdzone zit jij?

We hebben de afgelopen maanden veel (online) meetings gehad met mensen
over de hele wereld. Elke keer was het zoeken naar welke tijdzone bij welk
land hoorde. Nieuw-Zeeland, Australi€, Engeland, Verenigde Staten, Sierra
Leone, Madagaskar. Zomaar wat landen waarmee we contact hadden om
ons verblijf aan boord voor te bereiden. Soms zelfs al (voor ons) om 07u 's
ochtends.

Prikje hier, prikje daar

Omdat we beiden een andere ziektekostenverzekering hebben en de
agenda's van ons gezin niet altijd op elkaar passen hebben we al diverse
bezoekjes gehad naar de diverse priklocaties. Altijd fijn als je dan een prik
vergeet aan te vragen, waardoor je nog een keer terug moet. Gelukkig past
het allemaal nog in de planning. De gele boekjes zijn lekker gevuld en we zijn
als het goed is beschermd tegen de meest voorkomende infectieziekten. We
hebben in ieder geval ook voldoende malariatabletten meegekregen.

Inpakken

We zijn nu druk bezig met het opruimen van onze woning en het inpakken
van de spullen die we mee willen nemen aan boord. We kunnen met dank
aan MSC gratis onze goederen meenemen, echter.... er wordt niet voorzien
in de terugreis. Het idee is dat alles wat we meenemen daar ook achterblijft.
We maken er dan graag iemand blij mee.




Afscheidsfeestje hier, feestje daar

Naast de voorbereiding op ons vertrek hebben we genoeg te vieren. We
vieren vriendschappen en familiebanden en zijn uitgenodigd voor diverse
etentjes/lunches. Maar ook waren Jasmijn en Carine afgelopen maand jarig.
Carine kreeg nog een mooie surpriseparty, je wordt tenslotte maar een
keer 40!

Dankjewel

We zijn dankbaar voor de verschillende manieren waarop mensen om ons
heen staan. Woorden van troost, praktische hulp en morele steun hebben
ons meer geholpen dan woorden kunnen uitdrukken. In een periode vol
uitdagingen en onzekerheden, was het hartverwarmend om te merken dat
we niet alleen stonden. Ook kregen we recent vanuit Mercy Ships te horen
dat de sponsordonaties voor ons binnenstromen! En dat terwijl we nog niet
eens vertrokken zijn! Heel hartelijk dank hiervoor.

Uitnodiging

Er zijn nog veel meer dingen waarover we kunnen schrijven. Toch doen we
dat niet. We bewaren wat voor de volgende edities. We willen jullie graag

uitnodigen voor ons afscheidsfeest, het is een american party (neem je zelf

wat lekkers/drinken mee?) :

Zaterdag 29 juni van 15:00 - 20:00u (inloop) Kandelaarkerk, Van
Eesterenplein 230 Dordrecht.

of

Zaterdag 6 juli tussen 18:00 - 21:00u in Norg, Drenthe (neem even contact
op voor het adres)

We hopen jullie dan nog te ontmoeten!
Hartelijke groeten,

Bas, Carine, Roos, Daan en Jasmijn van Dijk

Post ontvangen vinden we heel leuk! Op de |°¢ pagina staat het adres!



