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Lieve  vrienden, 

We schrijven jullie vanuit Madagaskar met wat nieuws van de afgelopen maand sinds we ons huis 

in Zaandam, Nederland, hebben verlaten. We hopen dat jullie tussendoor onze updates op 

Polarsteps kunnen volgen, www.polarsteps.com/bastiaanfamily. We zijn ook bereikbaar via 

WhatsApp of e-mail op dit adres. 

 

Polarsteps 

Polarsteps is the personal travel log in 

your pocket. 

www.polarsteps.com 

Dus terug naar een maand geleden… Onze "Onboarding" training in Texas ging goed. We hadden 2 

weken onderwijs met onderwerpen variërend van identiteit in Christus, de missie en visie van 

Mercy Ships, tot interculturele training. Er waren ongeveer 70 deelnemers, van wie de meesten na 

de training naar de Africa Mercy of het nieuwere zusterschip de Global Mercy gingen. De andere 

deelnemers zijn werknemers in verschillende afdelingen op het internationale hoofdkantoor van 

Mercy Ships waar we in Texas verbleven. De kinderen hadden ook hun eigen programma met 

vergelijkbare onderwerpen, met veel spellen, knutselen en beweging. Het waren intens sociale en 

drukke 2 weken, met zoveel om te leren, te zien en te ervaren in een nieuwe omgeving. Niet te 

vergeten de complete verandering van taal voor de kinderen (alles in het Engels) en de intense hitte 

van een Texaanse zomer! We zijn God dankbaar voor Zijn genade tijdens deze hele periode; we zijn 

allemaal in goede gezondheid gebleven, en sommige mensen die we daar ontmoetten, zijn nu 

vertrouwde gezichten op het schip waar we nu wonen… maar dat is al een beetje vooruitlopen op 
de zaken… 

Op zondag 28 juli vertrokken we vanuit Texas naar Parijs, en na een hele dag wachten op de 

luchthaven van Parijs, vlogen we maandagavond 11 uur naar het kleine eiland Réunion in de 

Indische Oceaan. Na een paar uur wachten daar, gingen we aan boord voor de 2 uur durende 

vlucht naar het oosten over niets anders dan water totdat we de prachtige kust van Madagaskar 

zagen. Het was opvallend om de gebieden met palmbossen te zien die zich uitstrekken tot aan een 

strook wit strand, evenals een ruig berglandschap en enkele kleine onbewoonde eilanden aan de 

kust. We werden opgehaald in een Mercy Ships landrover door een bemanningslid en naar het 

schip gebracht in de haven van Tamatave, 9 km verderop, een rit van 25 minuten over hobbelige 

stadswegen. 

De afgelopen 3 weken waren vol! Uitpakken en een plek vinden voor onze spullen in onze hut, 

introductiebijeenkomsten, wennen aan hoe alles werkt, internet en telefooncommunicatie regelen 

met uitstapjes naar de IT-afdeling, eerste afspraken met de scheepsverpleegkundige, open 

avonden op de school om leraren te ontmoeten en klaslokalen te zien, scheep brede 
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gemeenschapsbijeenkomsten op maandagochtenden, donderdagavonden, en zondagavond 

kerkdiensten en talloze sociale interacties gedurende de werk-/schooldag. 

 

Daniel is zich aan het settelen in zijn rol als eerste officier op het schip terwijl hij overdracht en 

training ontvangt van de huidige eerste officier uit het Verenigd Koninkrijk. Een leuke verrassing is 

dat zijn oude vriend, Jan Tuinier uit Nederland, kapitein was toen we aankwamen, en de afgelopen 3 

weken heeft hij nauw met hem samengewerkt. Daniel’s taak is het toezicht houden op de 
dekafdeling, waar het werk bestaat uit het repareren en onderhouden van het schip. De taken 

variëren van schoonmaken en schilderen, zorgen voor de stabiliteit van het schip, toezicht houden 

op andere officieren die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en navigatie, het oefenen van drills 

zoals het evacueren van het schip, brandbestrijdingstraining, het monitoren van de waterkwaliteit 

aan boord, en het zorgen voor de watervoorraad voor 350 bemanningsleden. Zoals bij elke 

managementfunctie is er veel administratie en papierwerk te doen! Deze week heeft hij extra 

verantwoordelijkheden voor het toezicht op een aantal bemanningsleden die hun 

duikvaardigheden vrijwillig inzetten voor noodzakelijk werk onder water aan het schip. 

De kinderen gaan nu een week naar school. Het zal wat tijd kosten voor hen om eraan te wennen 

dat alles in het Engels is, en huiswerk bijna elke avond! Anna zit in groep 6, met een klas van 6 

groep 6/7 leerlingen, Abel zit alleen in groep 4, en Esther zit met 1 ander kind in groep 3. Abel brengt 

een paar uur per dag door in combinatie met andere klassen voor vakken zoals gymnastiek, 

muziek, kunst, computers, geschiedenis, aardrijkskunde, Bijbel en Frans. Na school zijn de 

kinderen meestal te vinden in de gemeenschappelijke ruimtes, waar ze spelletjes spelen, op de 

computer zitten of huiswerk maken met andere kinderen, en als het niet regent, gaan we naar het 

bovendek van het schip waar ze een speelgebied hebben met klimrekken, steps en driewielers. 

 

Carolyn en Jozua hebben hun ritme gevonden. Er zijn 2 andere kleine jongens op het schip met wie 

Jozua soms speelt in de “midships” ruimtes waar een grote verscheidenheid aan speelgoed en 
duplo is. Zoals altijd zijn er thuis klusjes te doen, schoonmaken en de was gaan door, maar in 

plaats van zelf maaltijden te koken, halen we eten uit de eetzaal of slaan we voedsel op in onze hut 
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om daar te eten, bijvoorbeeld bij het ontbijt. Nadat Daniel klaar is met werken, gaan we samen als 

gezin naar de eetzaal. Dit is een mooi moment om andere bemanningsleden te ontmoeten, en 

soms is het een verrassing om iemand opnieuw te ontmoeten die we op eerdere reizen naar het 

schip hebben ontmoet, 10 jaar later! 

De patiënten herstellen in ziekenhuiskamers 3 dekken onder onze hut terwijl ik dit schrijf. Er was 2 

weken lang een chirurg aan boord die schildklieroperaties uitvoerde bij 25 patiënten met struma 

(overgroei van de schildklier). De laatste patiënt die herstelde van een schildklieroperatie gaat 

vandaag, dinsdag, naar huis! Er zijn ook 7 patiënten die herstellen van kaak- en 

aangezichtschirurgie, waarbij goedaardige tumoren van het hoofd, de nek of de kaak zijn 

verwijderd. Eerder dit jaar zijn er ook chirurgen aan boord geweest die pediatrische orthopedische 

chirurgie en reconstructieve plastische chirurgie hebben uitgevoerd, en het personeel heeft ook 

lokale artsen, verpleegkundigen getraind en chirurgische en anesthesie mentoring gegeven. 

 

We willen jullie allemaal bedanken voor jullie steun terwijl we ons hier vestigen. Het is altijd zo’n 
bemoediging voor ons om jullie berichten te ontvangen, te weten dat jullie voor ons bidden, en 

financiële rapporten te ontvangen met details van donaties. Of je nu een eenmalige donateur bent 

of een maandelijkse vaste gever, of je nu 1 euro of 100 euro geeft, weet alsjeblieft dat we zo 

dankbaar voor je zijn! 

Romeinen 15:13: Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede terwijl u op 

Hem vertrouwt, zodat u mag overvloeien van hoop door de kracht van de Heilige Geest. 

 

Gebedspunten: 

- Voor ons allemaal om ons hier te vestigen en ons thuis te voelen 

- Voor de kinderen om zich meer op hun gemak te voelen op school in het Engels 

- Voor Daniel’s werk en Gods hulp om leiding te geven aan de dek afdeling 

 

Dankpunten: 

- Veilige reis (duizenden kilometers!!!!) 

- Iedereen in goede gezondheid 

- Vriendschappen aan boord 

  

 

Groeten van Daniel, Carolyn, Anna, Abel, Esther en Jozua 


