
 

 

 

 

ONZE TWEEDE NIEUWSBRIEF! 

De nieuwsbrief komt vanaf nu via ons Gmailadres omdat het 
Outlookadres ons ziet als spam en we niet meer kunnen 
verzenden. Sla dus het mailadres vandijkaanboord@gmail.com op 
in je contacten zodat het niet in je spambox komt. 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op onze afscheidsmomenten, de reis en 
ons verblijf op de campus in Texas en kijken we vooruit naar onze reis naar 
het schip en de verjaardag van Roos.  

Afscheidsmomenten 

We hebben zowel in Dordrecht als Norg afscheidsmomenten gehad. Wat 
fijn om zoveel mensen nog even te zien/spreken voor ons vertrek. We 
hebben mooie gesprekken gehad, gelachen, gehuild en heerlijk gegeten!! 
Hieronder een impressie van de momenten. Ook was er in onze 
kerk(dienst) aandacht voor ons vertrek. Erg bemoedigend om zo op pad te 
gaan.  
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CONTACT 

Post/pakketje: 
 
M/V Global Mercy 
Fam. van Dijk - SECURITY 
PER CONTAINER 
p/a Mercy Ships Holland 
Ridderkerkstraat 20 
3076 JW Rotterdam 
 
WEBSITE: 
https://www.mercyships.nl/bemanning/fa
milie-van-dijk/  

 
E-MAIL: 
vandijkaanboord@gmail.com 
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Vertrek uit Nederland 

Na alle afscheidsmomenten was het tijd ons huis leeg te ruimen. Dat was 
best een dubbel gevoel. Nu kwam ons vertrek wel erg dichtbij en moesten 
we (tijdelijk) afscheid nemen van onze hond Nola. We zijn erg dankbaar dat 
ze op een hele fijne plek woont! Op de dag dat we naar Texas vlogen 
stonden we al vroeg klaar om naar Schiphol te gaan.  

 

Reis naar Texas 

De reis naar Texas verliep spoedig. Aangekomen op het vliegveld in Dallas 
werd op TV schermen de halve finale van het EK Nederland - Engeland 
uitgezonden en zagen we nog net het eerste doelpunt. Op het vliegveld 
wisten ze gelijk dat wij Nederlanders waren        . We hadden nog een paar 
dagen voordat het dagprogramma voor ons op de campus startte en hebben 
dus nog wat van de omgeving kunnen zien. We zagen “echte” cowboys in de 
Stockyards, waar elke dag stieren door de straten lopen.  



 

 

 

 

Alles in Texas is groot, vooral de auto’s.  

 

Het was in Texas erg warm (ca. 40 graden), we vonden daarom gelukkig 
verkoeling in een lokaal zwembad. 

 

Campus 

Eindelijk, na 1,5 jaar voorbereiden konden we gaan starten met het 
inwerkprogramma. Op de campus (ongeveer 1,5 uur ten oosten van Dallas) 
verbleven we met ongeveer 100 mensen.  



 

 

Op de campus hadden we een eigen appartement, waar al eten/drinken in de 
koelkast voor ons klaar stond. Lunch en diner werden voor ons geserveerd 
in het restaurant. De omgeving was erg mooi en uitgestrekt  

 

 

Er waren veel wilde dieren in de omgeving. Het advies was ook om sokken 
en schoenen te dragen, vanwege de insecten, slangen en schorpioenen in het 
gras. Daan heeft een levende schorpioen in ons huisje aangetroffen, Bas een 
slang in het gras en we waren niet de enigen.  

 

                                                                                                 
On boarding 

Ons dagprogramma was erg strak gepland en misschien erg Amerikaans, 
maar klokslag 08u begon het programma, en geen minuut later… Dat was 
onze eerste cultuurshock        . Wat moesten we wennen aan het vroeg 
opstaan, de hele dag Engels praten/luisteren en het volle programma. Wel 
erg gaaf om zoveel nieuwe mensen te ontmoeten en hun verhalen te horen.  



 

 

In de twee weken van het programma zijn we meegenomen in de 
geschiedenis, de missie/visie en hoe en waarom van Mercy Ships, zorg voor 
jezelf en wat zijn je sterke eigenschappen, leven in een community, 3rd 
culture kids (aandacht voor onze kinderen), cultuurverschillen en deden we 
verschillende groeps)opdrachten.  

 

Onze kinderen hadden een apart programma, waarin globaal gezien dezelfde 
onderwerpen naar voren komen. Ze werden begeleid door fantastische 
mensen die veel ervaring hebben in het onderwijs en Mercy Ships.    

Wat hadden we toch een fijne groep, we hebben nu al vrienden van over de 
hele wereld!  

 

Ontspanning 

Naast het strakke dagprogramma organiseerde Mercy Ships ook 
mogelijkheden tot ontspanning. Zo is Bas met een groep een dagje naar 
Tyler (een nabij gelegen stadje) geweest, zijn Carine en Roos met een 
groepje naar een grote winkel geweest en gingen we zelfs een avondje met 
de hele groep zwemmen in een waterpark.  



 

  

 

 

 

VOORUITBLIK 

Op naar de boot!  

De boot ligt momenteel in Tenerife (Spanje), dat is waar we komende dagen 
naartoe vliegen. Aan boord wacht ons een (praktisch) inwerkprogramma en 
halverwege augustus varen we dan naar Sierra Leone om daadwerkelijk aan 
de slag te gaan.  

Eerste verjaardag aan boord!! 

Roos is op 21 augustus jarig en ze wordt 14 jaar oud. We denken dat ze het 
erg leuk vindt om post te ontvangen voor haar verjaardag. Een kaart is even 
onderweg, de kaart moet dus voor 8 augustus gepost worden om op tijd 
aan te komen.  

M/V Global Mercy 
Roos van Dijk - SECURITY 
PER CREWMAIL 
p/a Mercy Ships Holland 
Ridderkerkstraat 20 
3076 JW Rotterdam 
 

Wil je een pakketje/cadeautje opsturen, gebruik dan PER CONTAINER in 
plaats van CREWMAIL. Een container is ongeveer 6 weken onderweg. We 
weten dat dit niet meer op tijd gaat lukken, maar dan is het pakketje 
gewoon iets later en heel erg welkom!   

 

 

Hartelijke groeten, 

Bas, Carine, Roos, Daan en Jasmijn van Dijk 

 



 

Post ontvangen vinden we heel leuk! Op de 1e pagina staat het adres! 

  

  

De Global Mercy aan de kade in Tenerife 

 


