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Lieve vrienden en familie, 

De weken gaan snel, de dagen zijn vol, meestal beginnend rond 6 uur 's ochtends en een paar 

keer per week is er een of andere bijeenkomst, evenement of viering tot 9 uur 's avonds. De 

kinderen raken gewend aan het leven aan boord, en ik geniet ervan om te horen hoeveel 

Engels ze al kunnen spreken! Ze hebben net een lang weekend van vier dagen vrij van school 

gehad. De volgende schoolvakantie zal 6 weken duren vanaf 18 december. Rond die tijd zal 

het schip vertrekken uit Madagaskar en aankomen in Durban, Zuid-Afrika, voor enkele weken 

onderhoud en reparaties. Het plan is om Kerstmis en Nieuwjaar door te brengen met onze 

vrienden en collega's aan boord van de Africa Mercy in Durban. 

 

Daniels werk als Chief Officer krijgt steeds meer vorm, terwijl hij zich vertrouwd maakt met de 

systemen en operaties van het schip, evenals veel werk met betrekking tot personeel en training 

binnen de dekafdeling. Er moeten ook veel plannen worden gemaakt voor de intensieve 

periode van scheepsonderhoud in Zuid-Afrika, waaronder communicatie met projectteams, 

aannemers, en het bestellen van onderdelen en voorraden. De onderstaande foto's laten wat 

werk zien dat hij vorige week leidde om de meerlijnen te controleren, waarmee het schip aan 

de kade is vastgemaakt – zodat we niet wegdrijven naar de Indische Oceaan      . 

 

 

Hier zijn enkele foto's van de 

kinderen op school, inclusief 

een demonstratie van de 

veiligheidsuitrusting die wordt 

gedragen door het 

brandbestrijdingsteam aan 

boord. 

 

Omdat Abel alleen in groep 2 

zit, en Esther in groep 1 met 

slechts één ander kind, doen 

ze bijna alle lessen samen 

(behalve rekenen en taal). 
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Sinds we voor het laatst schreven, is het ziekenhuis aan boord weer volledig operationeel, 

omdat het protocol door de overheid is ondertekend. Het schip is veel voller, met meer 

medische en ondersteunende vrijwilligers, en natuurlijk ook veel patiënten! 

Sinds de heropening van het ziekenhuis op 30 september zijn de operatiekamers op volle 

capaciteit in gebruik, een gebedsverhoring dat er genoeg vrijwilligers zijn om dit mogelijk te 

maken! 

In de afgelopen twee weken zijn er: 

• 68 oogoperaties uitgevoerd bij 

volwassenen en kinderen, waaronder een 

ontroerend verhaal van een moeder en 

dochter die allebei staaroperaties 

ondergingen en elkaar na lange tijd weer 

konden zien! 

• 33 algemene operaties (verwijdering van 

struma of hernia). 

• 16 kaak- en aangezichtschirurgie 

(reparatie van hazenlippen). 

Hier is een foto van de driejarige Justinah, een van de patiënten die een hazenlipoperatie heeft 

ondergaan. Ze kan nu makkelijker eten en drinken en zal een meer normale jeugd kunnen 

hebben. 

Het was een leuke verrassing om recent zoveel post te 

ontvangen! – Wist je dat elke brief of klein pakket dat je verstuurt, 

meekomt in de koffer van de volgende vrijwilliger die vanuit 

Nederland reist? Stuur enveloppen of pakketten tot 500g naar:  

M/V Africa Mercy 

Fam. Bastiaan- Deck Dept. 

PER CREWMAIL 

p/a Mercy Ships Holland 

R Ridderkerkstraat 20 

3076 JW Rotterdam 
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We willen jullie allemaal bedanken voor jullie gebeden voor ons! We zijn allemaal in goede 

gezondheid en kunnen genieten van Gods goede gaven aan ons – daar zijn we dankbaar 

voor! Ook een groot dankjewel aan degenen die ons financieel steunen, jullie zijn een essentieel 

onderdeel van de missie van Mercy Ships om hoop en genezing te brengen aan de vergeten 

armen van de wereld. 

Blijf alsjeblieft voor ons bidden, want na 3 maanden merken we dat we nog steeds bezig zijn 

met settelen en aanpassen. Bid voor de kinderen, dat ze zich steeds meer thuis voelen op het 

schip, en voor de komende periode – nog zo'n 7 weken van het behandelen van patiënten in 

Madagaskar voordat we naar de werf in Zuid-Afrika varen. 

 

 

Voor een gift / bijdrage voor dit geweldige werk 

 

Liefs van Daniel, Carolyn, Anna, Abel, Esther en Jozua Bastiaan 

De standvastige liefde van de Heer houdt nooit op; 

zijn barmhartigheid kent geen einde; 

elke morgen is ze nieuw; 

groot is Uw trouw. 

Klaagliederen 3:22-23 

IBAN: NL75ABNA0411467778 

t.a.v. Mercyships Holland 

ov.v:#2496 Daniel en Carolyn Bastiaan 


