
 

 

 

 

3E NIEUWSBRIEF! 
  

Lieve allemaal,  
 
Wat hebben we veel meegemaakt na ons vertrek uit Spanje 
begin augustus. Dit is dus een wat langere nieuwsbrief dan 
de vorige 2.  
 
Vaartocht 
Na 1,5 week in Tenerife was het dan eindelijk zover!! De 
vaartocht van Tenerife naar Sierra Leone nam ongeveer 7 
dagen in beslag en wat was dit gaaf!! Gelukkig had niemand 
van ons gezin last van zeeziekte… sterker nog… we missen 
nu het deinen in de golven best wel . Waar we ook maar 
keken, was er alleen maar water. De jeugd nam van de 
gelegenheid gebruik om met elkaar op het buitendeck, 
midden op de Atlantische oceaan buiten de slapen.  
 
Aankomst 
De aankomst in Freetown, Sierra Leone was een hele 
belevenis. Met alle bemanningsleden stonden we op het 
deck en zwaaiden we met vlaggen naar de mensen die ons 
op stonden te wachten. Wat was dat een feest! 

 
 
De eerste keer dat we als de gezin de poort uitliepen op 
ontdekkingstocht hadden we het idee dat we in een film 
terecht gekomen waren, wat een andere wereld. Wat vooral 
opviel was de drukte van mensen op straat, het nagekeken 
worden, de chaos in het verkeer, overal afval en 
geimproviseerde huisjes die erg vatbaar zijn voor de 
regenstromen in het regenseizoen.  
 
Community 
Het leven in de scheeps community bevalt ons erg goed! We 
zijn goed opgevangen door de al zittende crew en het hielp 
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ook dat we in de grootste on-boarding in de geschiedenis 
van Mercy Ships zaten. Hierdoor kwamen we met een hele 
grote groep aan boord. Omdat we in Texas al 2 weken 
intensief een programma hadden gevolgd en we elkaar 
daardoor al kenden kwamen we op het schip altijd wel een 
bekende tegen. We zijn nog maar 13 weken aan boord, maar 
het voelt soms alsof we hier al veel langer zijn. Het leven aan 
boord is op z’n tijd best intensief, maar we hoeven niet na te 
denken over boodschappen, wat we gaan eten en 
bijvoorbeeld onderhoud aan auto. Juist doordat we die 
praktische zaken niet hoeven te regelen, hebben we ook tijd 
voor de activiteiten aan boord en om soms even gewoon 
niets te doen. Na een impactvol jaar komen we steeds meer 
tot rust.  
 
Impact 
Wat een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de 
missie van Mercy Ships. We zien dagelijks patienten het 
ziekenhuis binnen komen die later na een operatie weer 
vertrekken. We zien de hoop en genezing van dichtbij! Maar 
we zien ook de gebrokenheid in het land. Bij elk moment dat 
we in de stad lopen worden we om geld gevraagd of zien we 
mensen die ziek zijn en waarvoor geen hulp is en dat is soms 
best lastig. Maar we leren daar steeds beter mee om te gaan. 
Simpelweg gezegd kunnen wij niet alle problemen in dit land 
oplossen en dat zien we ook niet als onze opdracht. En het 
helpt dan zeker als we de hoop zien in de blije gezichten van 
de patienten die het schip na een operatie verlaten.  
 
Kids 
Roos, Daan en Jasmijn vinden steeds meer hun draai aan 
boord en ook op school gaat het lekker. De hele dag les 
volgen in het Engels en communiceren wordt steeds minder 
vermoeiend. Wat gaaf om de vorderingen van de kinderen te 
merken, we zijn ontzettend trots op ze!! Ze spelen veel met 
vrienden en vriendinnen op het schip, ze hebben een eigen 
youth lounge en zijn erg creatief in het verzinnen van 
activiteiten. Volgende week gaan Roos en Daan met de 
jeugdgroep op kamp, vlakbij het strand. Daar kijken ze erg 
naar uit.  
 
Werk  
Carine is deze week in het ziekenhuis en het Hope Center 
begonnen met werken als speltherapeut voor kinderen dit 
doet ze 4 ochtenden in de week en 1 middag. De kinderen 
zijn door hun zichtbare aandoening vaak veborgen gehouden 
of zelfs verbannen door hun familie. Gelukkig voor deze 
kinderen zijn ze op de een of andere manier toch in beeld 
gekomen en kunnen ze hier genezen van hun aandoening en 
leert Carine ze dat ze waardevol en uniek zijn. In de cultuur 
hier is geen ruimte voor emoties, terwijl veel patienten het 



 

erg spannend vinden om geopereerd te worden. En 
doormiddel van spel, voorleesboeken en knutselwerkjes 
komen de gesprekken op gang.  
Een voorbeeld is dat Carine, na het lezen van het kinderboek 
over verschillende emoties, vroeg aan de kinderen wanneer 
ze voor het laatst bang waren en waarvoor. Carine zei dat ze 
het spannend vond om de straat over te steken hier in 
Freetown en de kinderen moesten hierdoor lachen en kwam 
er daarna een mooi gesprek over verschillende emoties. 

 

 
 
Bas heeft een maand overdracht gehad van zijn voorganger. 
Een luxe, want niet bij elke functie lukt het om een 
persoonlijke overdracht te doen. Het werken hier is ook 
bijzonder, omdat een van de teams waar Bas leiding aan 
geeft Nepalese Ghurka’s zijn. Bij de formele overdracht hoor 
een ritueel en heerlijk eten . Want koken kunnen ze!! 

 
 
  
Na aankomst in Sierra Leone werd veel tijd geinvesteerd in 
het (her)opbouwen van relaties met relevante partners, waar 
Bas in zijn werk nu veel profijt van heeft. De EU heeft hier een 
vertegenwoordiging, maar ook de VN en ambassades zoals 
die van de VS, Ierland, IJsland en Duitsland. Af en toe een 
kop koƯie drinken of ergens eten maakt dat we een goede 
relatie hebben en onderling informatie delen.   
 



 

Soms wordt Bas weg geroepen omdat er in de stad iets 
gebeurd is. Dat maakt de werkdagen onvoorspelbaar, maar 
ook leuk! De ene keer eindigt hij op de spoedeisende hulp 
(tot nu toe niet als slachtoƯer) of op een politiebureau of 
plaats van een incident of het kantoor van een 
samenwerkingspartner.  
 
Befriend a Patient 
 

 
We doen mee met een project: Befriend a patient. Hierbij 
bouw je een persoonlijke en ondersteunende vriendschap 
op met één patiënt. Door regelmatig contact, zowel 
persoonlijk als op afstand, bied je emotionele steun tijdens 
het genezingsproces. Je speelt een rol in het vergroten van 
hun welzijn, bijvoorbeeld door gesprekken, het bieden van 
een luisterend oor en het samen ondernemen van lichte 
activiteiten. Het doel is om een vertrouwensband op te 
bouwen, waarin de patiënt zich gesteund voelt tijdens zijn of 
haar herstel. 
Daan gaat elke dag naar Christian en doen ze samen 
spelletjes. Beiden vinden ze dit heel fijn, heel bijzonder om 
te zien hoe helend dit is voor Christian. Maar ook andere 
patienten schuiven nu een krukje aan en kijken toe hoe 
spannend 4 op een rij kan zijn en ze moedigen graag Daan of 
Christian aan. Carine is er altijd bij en doet regelmatig een 
spelletje met een andere patient, bijvoorbeeld mens erger je 
niet. 



 

 
 
Vrije tijd 
In onze vrije tijd slapen we graag uit, drinken we een kop 
koƯie in het café op het schip of trekken we erop uit. 
Bijvoorbeeld naar een school die een mede crewlid uit Sierra 
Leone heeft opgebouwd. Maar we maken ook graag een 
wandeling 

 
 

  
of gaan naar een van de mooie stranden.  

 
 



 

Bas heeft vanwege zijn functie altijd een auto tot zijn 
beschikking. Daar zit ook wel een nadeel aan, 24/7 
bereikbaar en beschikbaar zijn voor eventuele calamiteiten. 
Omdat de auto plaats heeft voor 9 personen nodigen we 
vaak mede crewleden uit om mee te gaan. Zo hebben we 
steeds een wisselende samenstelling en leren we nieuwe 
mensen kennen. We gaan er ook als gezin zelf op uit, omdat 
we dat ook belangrijk vinden. Toch blijven we ook best veel 
aan boord, omdat we erg voorzichtig zijn om niet ziek te 
worden van het eten. 
 
 
Dank! 
We willen ook graag stilstaan bij jullie onvoorwaardelijke 
support!! Of dit nu een bemoedigend berichtje is, een 
kaartje, een online gesprek of een (maandelijkse) financiele 
bijdrage. Het maakt dat we ons verbonden blijven voelen 
met Nederland en ons volledig kunnen richten op ons werk 
en verblijf hier, dus heel erg bedankt hiervoor!! In praktische 
zin hebben we geen tekortkomingen, we zien dat echt als 
een zegen!  
 
Mocht je nu nieuwsgierig zijn naar een bepaald onderwerp 
van ons verblijf hier, stuur ons dan even een berichtje. Dan 
reageren we daar persoonlijk op of we nemen het op in de 
volgende nieuwsbrief.  
 
 
Hartelijke groeten, 

Bas, Carine, Roos, Daan en Jasmijn van Dijk 

 

Post ontvangen vinden we heel leuk! Op de 1e pagina staat het adres! 
 


