
 

 

 

 

 

4E NIEUWSBRIEF! 

De vorige nieuwsbrief dateert van eind oktober vorig jaar, dus het 
leek ons de hoogste tijd om weer een update te geven.  

Hoog bezoek. 
Carine haar moeder en haar partner Dick zijn op bezoek geweest. 
Wat was het fijn om ze even weer te zien. De kinderen vonden het 
ook erg fijn om oma, die ze normaal gesproken wekelijks zagen, weer 
even vast te houden. We hebben 2 prachtige weken gehad, die met 
een halve week verlengd werden door een geannuleerde vlucht. Ze 
hebben een mooi beeld gekregen van het werk dat we hier doen, 
maar ook van het land. Dick en Bas zijn samen met een aantal andere 
mannen van het schip op een “jungletocht” in een prachtig 
natuurgebied vlakbij de Liberische grens geweest. Een mooi weekend, 
waarbij we verschillende apen in het wild hebben gezien, zeldzame 
vogels en zelfs een groene mamba tijdens een nachtwandeling. Dat 
was wel even schrikken. Ook mooi om iets anders van het land te 
zien dan alleen de grote stad en elkaar beter te leren kennen.  
Ook zijn we samen op bezoek geweest bij de school waar we in de 
vorige nieuwsbrief over schreven.  

 
Interviews. 
We worden bijna bekende Nederlanders. We raken haast gewend 

aan het geven van Interviews        . Carine is op de radio geweest, 
Daan en Jasmijn staan in de jeugdkrant van de Drechtsteden, klik hier 
om de kinderkrant te lezen. 
Daan (online) in EO/BEAM, Roos komt als het goed is voorbij in EO-
Enkeltje Verweggistan (komt maart of april op televisie) en Bas en 
Carine in het blad Onderweg. Voor Bas staat nog een interview 
gepland in een blad voor oud politieagenten in Rotterdam. We vinden 
het fijn om bekendheid te geven aan het werk van Mercy Ships en 
wat we doen. Zo blijven we verbonden met Nederland, maar hopen 
we andere mensen ook te inspireren bij te dragen, op wat voor 
manier dan ook.  
 
Dichtbij, maar toch ver weg. 
De moeder van Bas is zeer ongelukkig gevallen met haar fiets en dat 
leidde tot een ingewikkelde en meervoudige beenbreuk. Het herstel 
vraagt mogelijk meerdere operaties en veel geduld. En dat op een 
moment dat ze beiden net met pensioen zijn gegaan, met veel 
plannen voor de toekomst. Op dit soort momenten zijn we aan de 
ene kant blij dat we digitaal contact kunnen hebben, maar missen we 
familie om ons heen. Het fysiek bij elkaar zijn, samen een borrel 
drinken of elkaar gewoon even vasthouden. En dan zitten we toch 
weer ver weg.  

FAMILIE 
VAN 
DIJK 
Bas en Carine  
Roos, Daan en Jasmijn 
 

CONTACT 

Post: 
M/V Global Mercy 
Fam. Van Dijk-SECURITY 
PER CREWMAIL 
p/a Mercy Ships Holland 
Ridderkerkstraat 20 
3076 JW Rotterdam 
 
Pakketje: 
M/V Global Mercy 
Fam. Van Dijk-SECURITY 
PER CONTAINER 
p/a Mercy Ships Holland 
Ridderkerkstraat 20 
3076 JW Rotterdam 
 
WEBSITE: 
https://www.mercyships.nl/bemanning/fa
milie-van-dijk/  
 
E-MAIL: 
vandijkaanboord@gmail.com 

 

https://issuu.com/kinderkrantjong078
https://www.mercyships.nl/bemanning/familie-van-dijk/
https://www.mercyships.nl/bemanning/familie-van-dijk/


 

 
 
Sierra Leone in het nieuws. 
We werden opgeschrikt door het nieuws dat Nederlands meest 
gezochte crimineel “Bolle Jos” in Sierra Leone zou verblijven. Het 
onderschrijft de ernst van de drugsproblematiek in dit land. 
Nederland zou een grote rol spelen in het leveren van (grondstoffen 
voor) drugs die in dit land veel gebruikt wordt, namelijk Kush (NOS). 
En van die drugs zien we op straat de vreselijke gevolgen. Een land 
met veelal jonge inwoners en veel potentie dat geteisterd wordt 
door grote drugsproblematiek.  

 
Locals. 
We voelen ons steeds meer thuis in Sierra Leone. We wennen aan 
de omgangsnormen, -vormen, de manier van zaken doen, 
boodschappen halen op straat, het verkeer, de taal. We hebben zelfs 
een lokale bankrekening geopend. Dit helpt ons om een aantal lokale 
projecten te kunnen ondersteunen.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Vakantie. 
Tijdens de kerstperiode hadden de kinderen 6,5 week vakantie 
(buiten deze vakantie en de zomer hebben ze verder geen vakanties, 
alleen soms een extra vrije dag). We hebben van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt om als gezin een week op vakantie te gaan naar een 
land niet zo heel ver hiervandaan, Gambia. Een prachtige vakantie 
waar we als gezin hebben genoten van elkaar, het strand en het land 
Gambia. We werden vooraf door ooms Henk en Peter getipt op een 
chauffeur die ze al jarenlang kennen, Pa. Pa was die week onze gids, 

hij heeft veel verteld over het land en leuke kortingen voor elkaar 
gekregen bij bezienswaardigheden  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben gemerkt dat de tijd erg snel gaat en dat het leven in een 
community fijn is, maar soms op sommige punten ook best 
beklemmend kan zijn. Daarom genoten we extra van de vakantie met 
z’n 5-en als gezin. 
 
Operaties en afronding field service. 
We zitten nu in een drukke fase van de operaties. Er zijn 4 
operatiekamers in gebruik wat leidt tot een grote stroom van 
patiënten tot het schip. Tot eind mei gaan de operaties met kort 
herstel door. Halverwege juni varen we dan naar Cadiz, vasteland 
Spanje en gaat het schip voor ongeveer 3 weken in dry dock. Voor 
ons een mooie gelegenheid om op adem te komen en naar 
Nederland te reizen om familie en vrienden te zien en voor de 
bruiloft van Carine haar moeder en Dick. Carine en de kinderen gaan 
eerst, Bas volgt (in verband met z’n werk) later.  
 
Bloed. 
Bas en Carine staan beiden op de lijst als bloeddonors. Op een dag 
werd Bas tijdens zijn werk opgeroepen om bloed te geven in verband 
met een patiënt die veel bloed verloor. Tijdens het werk even naar 
het laboratorium lopen om een donatie te doen is echt wel bijzonder. 
Zo kunnen we ook heel concreet toch een beetje medisch helpen bij 
deze missie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Vraag. 
We hebben na onze vorige nieuwsbrief een vraag gekregen:  
 
Hoe worden patiënten geselecteerd? 
Voordat Mercy Ships in een land komt met een van de schepen 
worden afspraken gemaakt over de hulp die nodig is. Er zijn een 
aantal specialismen die Mercy Ships kan bieden. In deze afspraken 
staat welke operaties er nodig zijn en hoeveel Mercy Ships denkt uit 
te kunnen voeren. Dat zijn natuurlijk getallen bij benadering, want het 
blijft een complexe uitdaging om alle vacatures op het schip gevuld te 
krijgen. Op basis van deze inschatting worden er op verschillende 
plekken in het hele land dagen georganiseerd waar patiënten 
geselecteerd worden. Op verschillende manieren worden patiënten 
gevraagd zich aan te melden. Via kranten, socials maar ook 
ziekenhuizen. En veel gaat hier ook van mond op mond. Belangrijk 
om te weten is dat dit een voorselectie is. Voor een operatie vindt 
altijd nog een beoordeling door arts plaats (meestal is dat in 
Freetown) of het ook echt door kan gaan. Soms komen de artsen tot 
de conclusie dat een operatie toch niet mogelijk is. Dat is heel 
verdrietig. Mercy Ships biedt dan geestelijke nazorg, maar eventueel 
ook palliatieve zorg om mensen te begeleiden en het lijden zoveel 
mogelijk te beperken.  
 
EO-metterdaad is afgelopen november aan boord geweest heeft hier 
opnames gemaakt.  
Mocht je dit willen zien: https://www.eo.nl/tv/eo-metterdaad.  
 
Heb je ook een vraag? Stel deze gerust!  
 
Hartelijke groeten, 
Bas, Carine, Roos, Daan en Jasmijn van Dijk 

 

Post ontvangen vinden we heel leuk! Op de 1e pagina staat het adres! 
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