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Beste vrienden, familie en supporters, 

Het is ons een genoegen om jullie opnieuw te 

schrijven en jullie bij te praten over wat er deze 

zomer bij ons is gebeurd. 

Ongeveer twee weken geleden zijn we weer aan 

boord gekomen, na een aantal weken weg te zijn 

geweest van het schip. De kinderen hadden een 

lange schoolvakantie en we besloten dat dit een 

mooi moment zou zijn om even pauze te nemen, na 

een jaar leven en werken in de gemeenschap – en 

vooral ook zodat we de bruiloft van Roberts (Daniels 

jongere broer) met Harmanna konden bijwonen. 

 

 

 

Bij aankomst in Nederland voegden we ons bij 

de rest van de familie Bastiaan, die druk bezig 

was met de voorbereidingen voor de bruiloft 

van Robert en Harmanna in Wemeldinge. Het 

was een prachtige zonnige dag, met eerst de 

officiële huwelijksceremonie in het stadhuis, 

gevolgd door een zegeningsdienst in de kerk. 

’s Avonds werden we getrakteerd op heerlijk 
barbecue-eten en live muziek. Het was een 

dag die we ontzettend dankbaar zijn dat we 

mochten meemaken en samen met onze 

familie konden vieren! 

 

De 4 Bastiaan broers en zussen met hun partners 
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Tijdens deze weken brachten we tijd door in Nederland en Noord-Ierland met onze families, en 

hadden we een aantal ontmoetingen met vrienden. 

Het was ook leuk om 

onaangekondigd op te duiken en de 

bezoekers van de zondagse 

kerkdienst in het Leger des Heils 

Korps Zaandam te verrassen. Daar 

vertelden we hoe het afgelopen jaar 

voor ons als gezin was geweest 

tijdens de overgang naar het leven 

aan boord, over Daniels werk, en 

over de missie van Mercy Ships: 

hoop en genezing brengen door 

gratis, levensveranderende 

operaties aan te bieden aan de 

vergeten armen van de wereld. 

We danken God voor een 

fantastische onderbreking – 

waardevolle momenten samen met 

mensen thuis, veel zonnig weer en 

buitenspelen, en ondanks een paar kleine vliegveld-dramaatjes, in totaal toch 11 veilige vluchten! 

(Hoe minder direct de vlucht, hoe goedkoper het ticket). We hadden tussenstops op luchthavens in 

5 verschillende landen! 

 

Foto’s van Kampen, waar we verbleven in Nederland. 
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Het mooie weer zorgde ervoor dat we tijd konden doorbrengen op oom Michels speedboot. Anna, 

Abel en hun neefje genoten ervan om op een opblaasbare band achter de boot getrokken te 

worden! 

                   

 

In Noord-Ierland logeerden we bij Carolyns ouders, waar we bijna elke dag samen waren met onze 

drie Bell-neefjes en -nichtjes. 

                                                                                                                                    

 

Een hoogtepunt van ons verblijf in Noord-Ierland was 

dat we daar voor het eerst samen met Daniels broers 

en zussen waren! Zij hadden een verrassing gepland 

en namen Daniel een paar dagen mee op reis door 

Ierland als een verlate viering van zijn 50e verjaardag. 
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We zijn nu weer terug aan boord, en het schip zit vol met veel nieuwe gezichten. Veel mensen zijn 

deze zomer vertrokken en er is weer nieuwe bemanning aangekomen. Het operatieschema zit 

bomvol en dagelijks komen er patiënten aan boord voor een operatie, of wachten ze in de tent aan 

de kade voor een pre-operatieve keuring of om gezien te worden door het revalidatieteam. 

Gisteren was de eerste schooldag voor de kinderen. Anna zit nu in groep 7 (Grade 5), Abel in groep 

5 (Grade 3) en Esther in groep 4 (Grade 2). Grade 2 en 3 hebben dezelfde leerkracht, dus Abel en 

Esther zullen dit jaar samen les krijgen      . Ook Jozua begint te wennen aan de peuterspeelzaal van 

9.00 tot 11.45! 

 

Bid alsjeblieft voor de kinderen, dat ze goed wennen in hun nieuwe klassen en blijven genieten van 

het leven aan boord samen met hun klasgenootjes. 
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Tot slot een patiëntverhaal, gedeeld door ons communicatieteam: 

 

“Zes jaar lang werd Hawa, een boerin en moeder, bespot vanwege de grote zwelling (struma) in 
haar hals. Vandaag is ze verlost van deze emotionele en lichamelijke last. 

Hawa gaf de hoop nooit op. Ze hoorde op de radio over Mercy Ships en maakte, vol hoop, de reis 

naar het schip! ‘Ik zal weer heel zijn,’ zei ze voor de operatie. ‘Iedereen zal “wauw” zeggen als ze me 
zien.’ En dat zullen ze… niet alleen vanwege haar uiterlijke verandering, maar ook vanwege haar 
onverzettelijke kracht in het omgaan met tegenslagen.”Hawa’s verhaal is op veel manieren 
typerend voor de patiënten die we hier dagelijks zien.  

 

Mensen die lijden aan een behandelbare aandoening, maar geen geld of toegang tot ziekenhuizen 

hebben. Kinderen van wie de benen rechtgezet kunnen worden zodat ze goed kunnen lopen, of 

kinderen met een hazenlip die hersteld kan worden zodat ze kunnen eten en gezond opgroeien. 

Deze weken zijn we dankbaar dat we vier volledig functionerende operatiekamers hebben, met 

chirurgen, artsen en verpleegkundigen die voor al deze patiënten zorgen tijdens hun operatie. 

We blijven ontzettend dankbaar voor jullie – iedereen die ons nieuws leest, voor ons bidt, of ons 

financieel ondersteunt, zodat wij hier kunnen dienen met Mercy Ships. 

 

We horen ook graag van jullie! 

Hartelijke groeten, 

 

Familie Bastiaan 

 

Ps: We hopen dat jullie tussendoor onze updates op Polarsteps kunnen volgen, 

www.polarsteps.com/bastiaanfamily.  

 

 

        

Gift: 
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t.a.v. Mercyships Holland 

ov.v:#2496 Daniel en Carolyn 

Bastiaan 
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PER CREWMAIL 
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