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5E NIEUWSBRIEF!

Het eerste jaar hebben we alweer achter ons gelaten en de eerste
patiénten van deze field service zijn al weer geopereerd. Wat is het
snel gegaan en wat hebben we veel meegemaakt. Prachtige
momenten, avonturen, maar ook verdrietige momenten. En hoe vat
je zo’n jaar nu samen. Een vriend van ons aan boord heeft voor ons
een kort filmpje gemaakt over het afgelopen jaar, zie
https://youtu.be/|z7oriDmRMs

Teamwork

Mercy Ships maakt afspraken met overheden over het aantal
operaties en trainingen die uitgevoerd worden. En hoewel het niet
alleen om de aantallen gaat (achter elke operatie schuilt een
individueel verhaal) zijn we erg blij dat we afgelopen jaar als schip
meer dan 1600 operaties hebben uitgevoerd en een groot aantal
professionals opgeleid. Zoveel levens veranderd door een gratis
operatie of training door Mercy Ships. En we zijn zo blij dat we hier
een bijdrage aan geleverd hebben. ledereen aan boord heeft een
cruciale rol en als team zorgen we ervoor dat dit mogelijk is.

Overlijden mede-crewlid

Vlak voor ons vertrek overleed een jonge mede crewlid aan de
gevolgen van een tropische ziekte. Dit had behoorlijke impact op de
community waarin we leven en geeft nog maar weer eens aan dat het
niet zonder risico is om in een van de armste landen ter wereld te
zijn. Een jonge jongen, midden in het leven die ook voor langere tijd
aan boord was en nog zoveel plannen had. Bas heeft piano gespeeld
tijdens een herdenkingsdienst en met zijn team van beveiligers de kist
van het schip afgedragen.

Vertrek van vrienden en vriendinnen

We weten inmiddels dat afscheid nemen van mensen erbij hoort,
maar dat wil niet zeggen dat het ook altijd makkelijk is. Vooral op het
laatst, toen 8 gezinnen vertrokken en er “maar” 3 terugkwamen.
Maar ook aan het begin van deze nieuwe fieldservice hebben we
alweer afscheid moeten nemen van vrienden waarvan hun



commitment eindigde. Het is ook voor de kinderen niet altijd
makkelijk om afscheid te moeten nemen van vrienden en vriendinnen.
Het went (gelukkig) nooit.

20 jaar getrouwd
Tijdens ons verblijf in Freetown, Sierra Leone waren we 20 jaar
getrouwd. We hebben dit met vrienden aan boord gevierd en daar

hoorde uiteraard taart bij & .

Over naar het voigende schooljaar

Alle drie de kinderen hebben vlak voor ons vertrek het eindrapport
gekregen van de Mercy Ships Academy en ze zijn alle drie over
gegaan!! Wat zijn we trots op ze, ze moesten de school in Nederland
achterlaten, vrienden en vriendinnen moeten missen, het onderwijs
volledig in het Engels volgen en toch alle drie over naar het volgende
jaar!

Ook nu is de school alweer begonnen, de eerste weken zitten er
alweer op. We zijn erg blij dat we dit avontuur samen, als gezin, zijn
aangegaan.

Zeebenen

Op zondag |5 juni jl is onze reis vanaf Freetown naar Cadiz in Spanje
begonnen. Normaal gesproken is Tenerife de thuishaven van de
Global Mercy, maar elke 5 jaar moet het schip een dry dock in. Een
speciale werkplaats voor schepen waar het schip aan de buitenkant
en onderkant geinspecteerd wordt en er groot onderhoud gedaan
kan worden. Tijdens de vaart ging een onderdeel van de motor stuk,
waardoor we met “slechts” 6 knopen konden varen.



Onze agent had geregeld dat dit onderdeel ter hoogte van Tenerife
met een bootje bezorgd werd, zodat onze monteurs het konden
installeren. En met succes, daarna konden we met |2 knopen verder
varen. En gelukkig hadden we ook deze keer geen last van zeeziekte.

De terugreis verliep een stuk soepeler. Vanaf Cadiz in Spanje voeren
we naar Algeciras, ook Spanje (vlak bij Gibraltar) omdat we daar
moesten bunkeren (zeg maar tanken). Toen dat klaar was vertrokken
we naar Sierra Leone. Een soepele tocht. Onderweg hebben we veel
dolfijnen gezien, een enkele schildpad en zelfs een walvis. Wat mooi
om op de oceaan te zijn, omringt door alleen maar water. Roos en
Bas hebben zelfs op het achterdek in de hangmatten geslapen. Een
prachtige en unieke ervaring.

Terug in NL

Tijdens dry dock blijft alleen het technische crew aanboord voor het
grote onderhoud en woont er verder niemand op het schip, dit gaf
ons de gelegenheid om Nederland te bezoeken. We zijn erg blij dat
we voor een aantal weken terug zijn geweest in Nederland. Een mooi
moment om familie en vrienden weer te zien, maar ook bij te komen
van een hectisch jaar. We hebben ook als gezin genoten van vakantie
in ons mooie Nederland. We boften met het weer en het was erg
fiin! Maar we hebben niet iedereen kunnen zien, dat paste
gewoonweg niet in de planning. Toch voelde het nog niet helemaal
“af” om weer terug te zijn, dus zijn we ook blij dat we terug zijn in
Sierra Leone voor de volgende field service.




Bruiloft

Terwijl we in Nederland waren trouwde Carine haar moeder met
Dick. Wat hadden we een mooie dag samen!! Het weer was
schitterend, ze zagen er prachtig uit en we hebben heerlijk genoten
van de gezelligheid en het heerlijke eten.

Bedankt!

We willen jullie allemaal bedanken voor alle bijdragen. Of dit nu is
omdat je de nieuwsbrief leest, ons af en toe een berichtje of kaartje
stuurt, onze missie financieel (eenmalig of structureel) ondersteunt of
voor ons bidt, het is zeker niet onopgemerkt gebleven en maakt het
mogelijk (en zelfs een stuk makkelijker) dat we dit kunnen doen!
Vooral toen we het best lastig hadden aan het einde van de vorige
field service gaven juist de kleine gebaren houvast.

Mocht je voor de volgende nieuwsbrief een vraag hebben of
nieuwsgierig zijn naar hoe het leven hier is, laat het vooral weten.
Warme groeten,

Bas, Carine, Roos, Daan en Jasmijn van Dijk

Post ontvangen vinden we heel leuk! Op de |° pagina staat het adres!




