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2.   SPELEN MET ALLERLEI VERSCHILLENDE 	   KINDEREN

1. 	 DE HEERE JEZUS ZEI DAT JE MENSEN IN 

	    NOOD MOET HELPEN

1. Mercy Ships is een drijvend 
ziekenhuis, vertelt vader Bastiaan. Wij varen 
op de Global Mercy in Madagaskar. Madagaskar is 
een heel groot eiland naast Afrika. Familie Bastiaan 
is dus helemaal aan de andere kant van de wereld! 
Daar hebben ze niet zulke goede dokters en 
ziekenhuisapparaten als bij ons. Daarom bestaat er een 
schip dat helemaal ingericht is als een ziekenhuis. Dat 
is handig! Er zijn Afrikaanse mensen die bijvoorbeeld 
niet goed kunnen lopen of zien, of die een grote tumor 
hebben. Die kunnen gratis geholpen worden op het 
schip. Anna kan wel vertellen waarom ze zieke mensen 
helpen op het schip: ‘De Heere Jezus zei dat je mensen 
in nood moet helpen. Daarom gaan we met het schip 
naar arme landen.’

2. Op het schip zijn nog veel 
meer gezinnen uit allerlei 
landen. Er is nog één Nederlands gezin. 
De vaders en moeders helpen op het schip. 
De kinderen Bastiaan vinden het leuk 
om met al die verschillende kinderen te 
spelen. Abel heeft vriendjes uit Zwitserland, 
Verenigde Staten, Kenia en Sierra Leone. 
Hun vriendjes en vriendinnetjes zijn anders 
dan in Nederland. Sommigen hebben een 
andere huidskleur. Ook doen ze hele andere 
dingen met hun familie. Amerikaanse mensen 
vieren bijvoorbeeld Independance day, een 
beetje zoals koningsdag bij ons! Aan het begin 
konden Anna, Abel en Esther natuurlijk nog 
niet zo goed Engels spreken. Daarom ging 
familie Bastiaan eerst helemaal naar Texas in 
Amerika. Daar kregen ze twee weken les over 
hoe het leven op het schip is!
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Jullie zijn wel heel ver bij mij vandaan! Anna (10), Abel (8), 
Esther (7) en Jozua (3) zitten op de bank in hun woonkamer 

op het schip. Ze zijn snel even teruggekomen van het 
spelen om te vertellen over Mercy Ships. Samen met hun 

vader en moeder varen ze twee jaar mee met dit bijzondere 
schip. Ben jij ook zo benieuwd wat voor schip dit is en hoe 

de kinderen leven op dit schip?
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Madagascar is een groot eiland bij 
Afrika. Er leven dieren die nergens anders 
voorkomen, zoals lemuren. De hoofdstad 

heet Antananarivo. Het land heeft veel 
prachtige natuur en handelt in vanille en 
kruidnagel. Toch is Madagascar arm en er 

verdwijnt er helaas veel bos. 



3. Anna vertelt wat haar vader voor 
werk doet: ‘Hij is Chief Officer.’ Dat is een moeilijk 
woord, kan je ook uitleggen wat een Chief Officer 
doet, Anna? ‘Een Chief Officer doet alles op het schip.’ 
‘Niet alles’, lacht vader Bastiaan. Hij werkt niet in het 
ziekenhuis zelf. Maar hij stuurt de mannen aan die het 
schip onderhouden. Die verven bijvoorbeeld een deel 
van het schip, of maken het schoon. Ook houdt hij de 
boel in de gaten als er containers op het schip worden 
gezet met een kraan. Vader Bastiaan stuurt ook drill 
day aan op het schip. Elke donderdag gaan er twee 
alarmen: een brandoefening. ‘Dan moeten we naar het 
dok’, zegt Abel, ‘daar moeten we in de rij staan en onze 
namen doorgeven. En wel 40 minuten wachten!’

5. Anna, Abel en Esther gaan ook naar 
school, net als jij. De klassen zijn alleen veel kleiner. 
‘Met hoeveel kinderen zit jij in de klas Abel?’ Maar 3 
kinderen! Esther heeft ook maar 3 klasgenoten en Anna 
8. ‘Wat is er anders aan de school op het schip dan in 
Nederland?’ Anna weet het gelijk: ‘Je krijgt veel meer 
huiswerk!’ Uit school gaan de kinderen vaak spelen op 
de speelplaats in het midden van het schip. Daar heb je 
ook leuke fietsen staan, vindt Abel! ’s Avonds eten we 
vaak in de dining room met de andere families. Daar kan 
je zelf eten opscheppen en helemaal zelf eten wat je 
wilt. Afrikaanse mensen eten heel veel rijst, dus familie 
Bastiaan nu ook! Abel heeft nog een leuk verhaal over 
de dining room : ‘In de dining room hangt een bel. Als je 
jarig bent, ringen ze de bel. En dan zingt iedereen een 
verjaardaglied voor je!’

6. Het ziekenhuis op het schip is erg groot. 
Er zijn 80 ziekenhuisbedden en vier operatiekamers. Je 
mag niet zomaar in het ziekenhuis komen. Soms is het open 
hospital. Dan is het ziekenhuis open om te bekijken. Zie je 
Anna op de foto oefenen met een nep-operatie! Ook mochten 
familie Bastiaan heel het ziekenhuis bekijken toen ze net 
aankwamen. Er was toen nog geen patiënt natuurlijk. Hoewel 
familie Bastiaan niet zomaar het ziekenhuis in kan, bezoeken 
ze wel vaak de patiënten die buiten zitten.
Global Mercy ligt heel lang stil in Madagaskar. Eén keer in 
het jaar varen ze naar Zuid-Afrika. Daar wordt onderzocht of 
het schip nog wel veilig genoeg is. Als er iets gemaakt moet 
worden, gebeurd dat daar. De grote schroeven waarmee het 
schip vaart, worden nagekeken. Het is belangrijk dat die goed 
blijven werken!

3. 	 VADER BASTIAAN AAN HET WERK 

	     OP HET SCHIP

5. 	 SPELEN OP HET MIDDENSCHIP 

7.    HET SCHIP IN DE HAVEN

7. Familie Bastiaan kan ook naar 
een kerkdienst op het schip. Sommige 
mensen gaan naar kerkdiensten in Madagaskar. Op 
donderdagavond is een samenkomst om liederen te 
zingen. 
Esther wil graag nog geld uit Madagaskar laten 
zien. Het is een briefje met een kikker er op. Het 
is 100 ariary. Weet je hoeveel euro dat is? Maar 2 
cent! Alles is heel goedkoop in Madagaskar. Esthers 
zwemles kost maar twee euro. Voordat we weer 
stoppen met videobellen willen de kinderen nog iets 
terugvragen. Waar gaat de BimBam over? Deze keer 
over Mercy Ships natuurlijk! 

4. Wat hebben jullie voor kaartje 
aan je kleren? Bij Anna, Abel en Esther 
zie ik hun foto, naam en een streepjescode erop 
staan. ‘Dat is voor als je het schip af gaat. Security 
officers, een soort veiligheidspolitie, houden heel 
goed in de gaten wie op het schip en wie op het 
land is.’ ‘Ik ben er vanochtend nog vanaf gegaan,’ 
zegt Esther ‘om naar zwemles te gaan’. Esther 
krijgt zwemles van een Madagaskische man. Elke 
week gaat de familie Bastiaan naar de kust. Het 
schip blijft namelijk een jaar in de haven liggen. In 
Madagaskar gaan ze bijvoorbeeld naar de winkel 
of naar het strand. Naar het strand gaan kan zelfs 
in de winter, want het blijft wel 28 graden! 4. 	 ER WORDT GOED IN DE GATEN GEHOUDEN  

  WIE OP HET SCHIP EN WIE OP HET LAND IS.

6. 	 ANNA OEFENT MET EEN NEP-OPERATIE
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