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Lieve volgers,

Mercy Ships

Hierbij mijn vierde nieuwsbrief. Nu alles
Visie: wat meer op rolletjes loopt lijkt het soms

Mercy Ships zet . .
) y 'p ) dat er wat minder te vertellen is. Maar
ziekenhuisschepen in om

levens te veranderen en naast mijn werk gebeurd er natuurlijk van

landen te dienen. alles in het ziekenhuis. En doe ik af en toe

ook nog wat in mijn vrije tijd waar wat over
Missie: te vertellen valt. In deze nieuwsbrief ook

We streven ernaar het . T
een korte doorkijk naar het afronden van mijn tijd hier in
voorbeeld van Jezus te volgen, .
en hoop en genezing te Freetown en wat er daarna komt. Veel leesplezier.

brengen naar de vergeten .
2 s Groet Anja
armen.

Het werk van de Hospitality Staff

, i
. m Nu het ziekenhuis volop in bedrijf is is er ook veel doorloop in
Mercy

ShIpS’ ...omdat iscer mans kostbaar is de crew. Veel verpleegsters en de chirurgen zijn hier voor een

paar weken aan boord. Elk weekend hebben we dan ook veel

Mercy Ships is een christelijke mensen die komen en gaan. Dat betekent dat

organisatie die vanaf een wij zorgen voor schoongemaakte cabins, met

hospitaalschip hoop en opgemaakte bedden. Zodat de nieuwe crew

enezing brengt aan de : oo
9 9 9 , zich welkom voelt. Het schip zit momenteel zo
allerarmste mensen in de
wereld. Vanaf 2021 doet zij dat

met twee schepen, de Africa

vol, we hebben vier operatiekamers in
gebruik, dat we zelfs in het weekend nog

Mercy en de Global Mercy.
Omdat 80% van de
wereldbevolking binnen 150

cabins gereed moeten maken, omdat er op

dezelfde dag iemand vertrekt als aankomt.

, Soms doen we
kilometer van een haven

] . een bijzondere vondst in een
woont is met een schip het

grootste deel van de mensen familycabin. Geen idee wat

bereikbaar. De schepen liggen mensen daarmee deden of
ongeveer 10 maanden in een wilden gaan doen.

hav'en en verlenen in dl,e Op dit moment hebben we een
periode hulp aan hen die geen

toegang hebben tot reguliere leuk team, dat goed op elkaar is

gezondheidszorg. ingespeeld. Volgende week ben

ik de tweede die het team weer
Zie ook www.mercyships.nl.
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gaat verlaten. De eerste nieuweling is er ook al.

Elke donderdag is er een
emercengy drill. Om te trainen
hoe we van boord moeten in
het geval dat er echt iets aan

de hand is. We moeten ons

dan melden bij ons ‘name-

caller’-station en daarna is het

wachten tot we weer terug

Mercy Ships is een CBF erkend mogen.

goed doel en heeft een ANBI

status. Uw steun is daarmee Mercy Ships ministries

aftrekbaar van de belasting B o

(giften) Naast het werk aan boord zijn er ook nog een paar ministries,
missiewerk, waar Mercy Ships bij betrokken is. Een weeshuis,

Je giftis welkom op: bezoek aan een gevangenis, een vrouwenopvanghuis en een

IBAN: NL 75 ABNA 0411467778
Mercy Ships Holland, o.v.v.
#7236 - Anja Nijhuis.

blindenschool. Mogelijk zijn er nog meer. lk ben een paar

weken geleden op een zaterdagmorgen naar een weeshuis

(orphanage)
geweest. The
Divine Heritage Home. Een van de crewleden heeft een
stukje zuidelijker een weeshuis. Twee locaties, met ruimte
voor ongeveer 50 kinderen. Op dit moment hebben ze

financieel slechts ruimte voor 24 kinderen. In alle

leeftijden. De jongste is momenteel 2,5 jaar en de oudste
is net gaan studeren. We worden allerhartelijkst
ontvangen. Als we aankomen staan de kinderen te zingen om
ons te begroeten. Zodra we uit de auto stappen worden we
meteen omhelst, alsof we bekenden zijn die ze lang niet gezien
hebben. Toch komt er bijna elke week een groep van het schip

om hen te bezoeken. Als we binnen zijn gaan we in een grote

kring zitten. We

stellen ons allemaal
voor, dan een korte presentatie. Waarna we een paar

spellen spelen. Grote hilariteit, erg leuk.

Natuur

Zodra je buiten de stad komt wordt het als maar groener. De

natuur is prachtig. Het is

natuurlijk regenseizoen, dus alles heeft weer veel water gekregen de
laatste maanden. Op een vrije zaterdag zijn we met een grote groep naar

de Mambo Waterfalls geweest. Eerst een stuk met de auto’s en daarna
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hiken.

Grote berg op, weer af
en terug hetzelfde. Bij
de waterval zelf is het
erg druk. Naast ons

handje vol toeristen ook

veel mensen uit Sierra

Leone zelf. Het water is

lekker van temperatuur.

Op de terugweg nog even naar een ijstent langs het strand voor, je raadt

het al, een ijsje. O.a. met gembersmaak. Pittig en toch erg lekker.

Freetown - armere wijk en universitert - hike

Drie van onze crewmembers die uit Freetown komen hebben ons op een zaterdagmorgen
meegenomen op een wandeling de berg op, door een armere wijk, naar de universiteit die op de top
van de berg staat. Deze berg en, nu je het weet, de universiteitsgebouwen kunnen we zien vanaf de
Global Mercy in de haven. Het was een zeer pittige tocht, over rotsblok-paadjes, tussen de huizen door
in de armere wijk, klauteren en glibberen, in het warme regenseizoen-weer. Maar zeker de moeite

waard.

Als we echt de berg op gaan lopen we door de klauterpaadjes tussen de huisjes door
van de armere mensen in Freetown. Hier geen straten of wegen, slechts paadjes. Met,
in onze ogen, krakkemikkige huisjes. Alles moet naar boven gedragen worden, want
niet bereikbaar met auto, kekke of motor. Op zaterdag doet men de was, drogen
gebeurd door het ergens neer te leggen of aan op te hangen.

Eenmaal boven minder woningen en veranderd de drukte in een meer groene
omgeving, met een rode zandweg. We volgen de top en lopen zo het

universiteitsterrein op. Een andere wereld dan waar we net doorheen gelopen zijn.
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Naast academie-gebouwen ook ruimten voor de studenten om te wonen. Er wonen ongeveer 6.000

studenten.

Terug lopen we over de normale
toegangsweg en door een 'normale’
wijk richting schip.

Vanaf een afstand hebben nog eens
goed zicht op de wijk waar we eerder
doorheen liepen. Met ook nog een
stukje rivier waar volop gewassen en

gedroogd wordt.

Verder blijk ik me verbazen over de steiger-materialen en de andere
bouwaspecten. Elke keer een stukje verder bouwen als er weer geld is voor
materialen of arbeid. Een lening krijgen, zoals in NL, is hier voor maar weinig

mensen weg gelegd.

Ondertussen in bet ziekenbuis

Terwijl ik werk in de algemene delen van het schip wordt er op deck 3 en 4, het hospital, natuurlijk ook
gewerkt. Er zijn nu vier operatiekamers in gebruik. Voor verschillende soorten operaties. Denk aan
algemene chirurgie, oogoperaties, gezicht- en halsoperaties (verwijderen tumoren) en plastische
chirurgie. Afgelopen week was er een bijzondere patiént aan boord. Met weinig bloed en ook nog een
voor westerse begrippen bijzondere bloedgroep (AB+). Gelukkig vonden we drie crewmembers aan
boord met deze bloedgroep om te kunnen doneren. Ik heb zelf ook bloed gegeven. Mijn bloed is

ingezet voor een andere patiént. Het leuke is dat je daar dan ook een berichtje van krijgt.

Hierboven en op de volgende pagina een paar foto's de tijdreis van een van de patiénten uit Freetown,
waarbij haar benen weer zijn recht gezet. Hierdoor kan zij weer meedoen in de maatschappij en

daarmee ook een bijdrage leveren aan de omstandigheden binnen het gezin.
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Vooruit kijken

Dit weekend alweer begonnen aan mijn laatste week aan boord van de Global Mercy. Zondagavond tot
donderdagochtend nog werken. En dan is het alweer inpakken en vrijdag met de sea coach en het
vliegtuig naar Brussel. Arjan komt mij daar gezellig ophalen.

Aan de ene kant best wel raar, maar aan de andere kant ook wel goed. Een periode van drie maanden is
precies lang genoeg om aan boord te zijn en weg van huis. Van man, familie, vrienden en werk.

Dus ben ik ook al naar voren aan het kijken. Wat ga ik doen als ik weer thuis ben.

Na een goed teams-gesprek afgelopen week met een gemeente in de Liemers weet ik nu dat ik half
november weer aan het werk kan. Dat geeft mij eerst drie weken om mij weer te settelen en iedereen te
zien en te vertellen over alles wat ik heb meegemaakt en waarom.

Daar ben ik dan ook heel blij mee.

Financieel support

Als laatste stukje in deze nieuwsbrief wil ik al mijn gulle gevers nogmaals danken voor jullie financiéle
bijdragen aan mijn reis en werk. Echt heel fijn!
Geef je een maandelijkse bijdrage, let er dan op dat je deze zelf stop moet zetten. Dat kan via deze link:

https://www.mercyships.nl/contact/machtiging-wijzigen-of-stopzetten/

Als je Mercy Ships algemeen zou willen blijven steunen, kan dat natuurlijk ook. Daarvoor kun je dan

deze link gebruiken: https://www.mercyships.nl/contact/machtiging-wijzigen-of-stopzetten/ of contact

opnemen met het kantoor in Rotterdam, via info@mercyships.nl of 010-410 28 77.

Alvast/nogmaals hartelijk dank voor jullie steun!

Hartelijke groet en tot de volgende nieuwsbrief.

Liefs van Anja
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