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Lieve volgers, 

Hierbij alweer mijn vijfde en tevens laatste 
nieuwsbrief van deze reis. Een korte deze 
keer, want na de vorige heb ik nog vier 
dagen gewerkt en vrijdag 24 oktober heb 
ik afscheid genomen en ben ik weer naar 
huis gereisd. 

Laatste week
De laatste week is toch een beetje een 
rare. Alle dingen doe je ergens die week voor een laatste keer. 
Zo heb ik nog een keer de veranda-kerkdienst op deck 4 
bezocht. Veel patiënten gezien in allerlei stadia van het proces 
tot volledig herstel. 
Ook ben ik nog een keer de stad in 
geweest om mooie Afrikaanse stof te 
kopen. Een naaister heeft de rok voor 
Maria meteen een stukje korter 
gemaakt. Nostalgisch op een 
trapnaaimachine. Zo eentje die wij nog 
kennen uit oma’s tijd. 
Nu men weet dat ik ook kan naaien, heb 
ik ook nog 1,5 dag achter de 
naaimachine gezeten. Om werkkleding 
te repareren en elastieken te maken 
voor rondom de schone dekbedden. 
Ook de randjes van twee dekbedden 
weer dicht gezoomd. 
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Mercy Ships 

Visie:  
Mercy Ships zet 
ziekenhuisschepen in om 
levens te veranderen en 
landen te dienen. 
 
Missie: 
We streven ernaar het 
voorbeeld van Jezus te volgen, 
en hoop en genezing te 
brengen naar de vergeten 
armen. 

Mercy Ships is een christelijke 
organisatie die vanaf een 
hospitaalschip hoop en 
genezing brengt aan de 
allerarmste mensen in de 
wereld. Vanaf 2021 doet zij dat 
met twee schepen, de Africa 
Mercy en de Global Mercy.  
Omdat 80% van de 
wereldbevolking binnen 150 
kilometer van een haven 
woont is met een schip het 
grootste deel van de mensen 
bereikbaar. De schepen liggen 
ongeveer 10 maanden in een 
haven en verlenen in die 
periode hulp aan hen die geen 
toegang hebben tot reguliere 
gezondheidszorg.  

Zie ook www.mercyships.nl. 
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En verder voorbereidingen treffen voor de reis terug. Van twee 
verschillende afdelingen ook nog spullen meegekregen om in 
Nederland op het kantoor in Rotterdam af te geven. En 
natuurlijk post van Nederlanders aan boord, om op te bus te 
doen voor het thuisfront, of de stembus. 
Donderdagmiddag alles gewassen, uitgezocht, weggegeven 
en ingepakt. Vrijdagmorgen de cabin schoongemaakt en vast 
gereedgemaakt voor een nieuw crewlid. Maar niet nadat ik de 
vrijdagmorgen-devotion met housekeeping heb bijgewoond. 

Feestelijk afscheid genomen van Wolfgang en mijzelf. 

Halverwege de ochtend het officiële afscheid van mijn eigen 
team en dan om 13.00 uur is het echt zover. Samen met nog 

vier anderen vertrekken we vanaf het dock naar de sea coach en het vliegveld. Daarbij krijgen we eerst 
gebed en zegen mee, waarna we door de menselijke tunnel naar de auto 
gaan. Het blijft een bijzondere manier van afscheid nemen. Ik voelde mij zeer 
geliefd en afscheid nemen is dan ook niet makkelijk. 

Dank!
Zaterdag ben ik weer veilig thuis gekomen. Het was erg fijn om Arjan weer te 
zien, na al die maanden, op het vliegveld in Brussel. En ’s middags en de 
zondags alweer een groot deel van mijn familie, kinderen en kleinkinderen. 
Het is fijn weer terug te zijn in Nederland. 
Ik wil jullie allemaal danken voor het volgen van mijn belevenissen tijdens 
deze reis. En voor de financiële steun die ik mocht ontvangen.  
Nogmaals dank en wie weet tot een volgende missie! 

Hartelijke groet en liefs van Anja.

2

Financieel support 

Mercy Ships is een CBF erkend 
goed doel en heeft een ANBI 
status. Uw steun is daarmee 
aftrekbaar van de belasting 
(giften). 
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